
 Uitnodiging 

 Jullie  zijn  uitgenodigd  kom  erbij 
 Stormvogel  groep  8  gaat  voorop  in  de  rij 
 Rotterdam  laat  ons  de  stad  aan  jullie  zien 

 Vanaf  de  Coolsingel  begint  onze  route  misschien 

 Ouders  kom  en  wandel  met  ons  mee 
 Donderdag  3  juli  het  begint  om  10  oké 

 Van  Schats  School  Noord  zijn  wij  met  trots 
 De  stad  ontdekken  zonder  enige  bots 

 Zet  je  stappen  met  ons  door  de  straat 
 Met  Stormvogel  wordt  dit  een  feest  dat  niemand  verlaat 

 Rotterdams  geheimen  gaan  we  ontdekken 
 Samen  een  herinnering  die  blijft  plakken 

 Onze  verhalen  delen  op  elke  hoek 
 Rotterdams  verleden  in  ons  eigen  boek 

 Wij  zijn  gidsen  jullie  onze  gasten 
 Samen  wandelen  zonder  enige  lasten 

 Elke  stap  een  nieuw  avontuur 
 De  stad  door  kinderogen  zo  puur 

 Van  de  skyline  tot  de  kleine  pleinen 
 Rotterdam  laat  zich  van  z'n  beste  kant  verschijnen 

 Stadhuis 

 Raadhuis  aan  de  Coolsingel,  statig  en  fijn, 
 Gebouwd  in  de  jaren  twintig,  architectenlijn. 
 Paleis  van  burgemeesters,  vol  historie  kwijt, 

 Bommen  vielen  ernaast,  maar  het  bleef  in  één  strijd. 

 Stormvogel  kids,  met  onze  kennis  paraat, 
 Schats  Noord  represent,  dit  is  onze  straat. 

 Binnenin  kunst  en  marmer,  elk  detail  zo  strak, 
 Standbeeld  van  Zadkine,  aanvulling  voor  het  vak. 

 Het  hart  van  Rotterdam,  in  elke  steen  en  muur, 
 Hier  vieren  we  momenten,  als  een  veilige  schuur. 

 Bouw  dat  blijft  staan,  in  de  wind  en  de  kracht, 
 Stadhuis  voor  altijd,  in  Rotterdams  nacht. 

 Feestzaal  vol  verhalen,  glazen  rozet, 
 Wapenschilden  in  de  hal,  vergeten  we  niet. 
 Keramiek  en  marmer,  overal  kunstgezicht, 

 Zaal  van  de  Raad,  waar  de  stad  spreekt  recht. 

 Binnenhof  met  fontein,  waar  water  sprankelt  zacht, 
 Symbolen  van  een  stad,  dit  gebouw  dat  lacht. 

 Kinderen  van  Stormvogel  ,  een  ode  brengen  wij, 
 Aan  ons  stadhuis  van  Rotterdam,  rechtop  in  de  rij. 

 . 

 Laurenskerk 

 Het  begon  in  de  vijftiende,  met  stenen  en  troon, 
 Laurenskerk  op  z’n  rug,  boven  steden  gewoon. 
 Gebouwd  voor  de  heiligen,  over  tijden  gehard, 

 Het  hart  van  Rotterdam,  waar  de  echo  niet  verward. 

 Iedere  steen  draagt  het  verleden,  geboeid, 
 Vuur  en  bombardementen  hebben  nooit  geroeid. 
 De  oorlog  kwam  langs,  probeerde  haar  te  slopen, 

 Maar  de  toren  bleef  dromen,  eeuwig  blijven  hopen. 

 Stormvogel  op  de  straten,  wij  lopen  rond, 
 Met  vrienden  en  familie,  ons  hart  verbonden. 

 Urban  Walk  door  winden,  langs  golven  zo  diep, 
 Bij  de  Laurenskerk  voel  je  wat  tijd  niet  versliep. 

 De  klokken  zingen  liedjes  van  een  eeuwig  bestaan, 
 Hun  echo  weerkaatst,  over  stad  en  de  maan. 

 In  haar  schaduw  vertelden  de  mensen  verhalen, 
 Over  tranen,  kreten,  en  glorieuze  kale  dagen. 

 De  toren  uitdagend,  met  trots  op  haar  kroon, 
 Wijn  in  de  wind,  een  gids  voor  ons  station. 

 Kijk  omhoog,  voel  de  geschiedenis  ademen, 
 Rondleidingen  door  tijd,  we  blijven  harten  laden. 

 Onze  groep  acht,  de  jeugd  vol  nieuwsgierigheid, 
 Rond  de  heilige  hallen,  tussen  waarheid  en  tijd. 

 Stormvogel  leidt  ons,  met  stappen  die  wij  volgen, 
 Met  Laurenskerk  als  gids  door  luchten  die  geen  wolken. 

 . 

 Erasmus 

 Stormwaaiend,  stappen  zetten,  Rotterdamse  gronden, 
 Met  onze  ouders  wandelen,  geschiedenis  die  we  vonden. 

 Desiderius  straalt,  zijn  schaduw  in  de  stad, 
 Een  brug  van  wijsheid,  van  toen  tot  het  hedendaags  pad. 

 Humanisme's  vader,  met  de  pen  als  z'n  wapen, 
 Zijn  woorden  die  we  dragen,  diepe  kennis  om  te  graven. 

 "De  mens  wordt  niet  geboren  maar  gevormd  door  intentie," 
 Erasmus  gaf  de  wereld  een  nieuwe  dimensie. 

 Wij  zijn  Stormvogel  ,  wandelend  door  z'n  spoor, 
 Zijn  geest  leeft  verder,  van  stad  tot  het  folklore. 

 De  intellectuele  vaandrig,  het  hart  van  ons  bestaan, 
 Rotterdam  roept  zijn  naam,  in  iedere  straat  te  gaan. 

 Een  eeuwige  student,  altijd  zoekend  naar  licht, 
 De  lof  der  zotheid  bracht  scherpe  visie  in  zicht. 

 Geen  koning  of  soldaat  maar  de  kracht  van  gedachten, 
 Erasmus  bouwde  bruggen,  talmen  deed  hij  niet  wachten. 

 Zijn  standbeeld  kijkt  ons  aan,  op  de  Coolsingel  zijn  troon, 
 De  plekken  waar  hij  wandelde  werpen  een  diepe  toon. 

 Van  Rotterdam  naar  Europa,  over  de  wijde  zee, 
 Zijn  denken  als  export,  zijn  invloed  blijft  te  zien. 

 Hij  leerde  tolerantie,  bleef  kritisch  in  politiek, 
 Een  rebel  der  reden,  daarin  was  hij  uniek. 

 "Wees  bevlogen  maar  denkrijk,"  echo’s  in  de  stad, 
 Een  tijdloze  boodschap,  in  ieder  pad  dat  hij  had. 

 Bibliotheek 
 ] 

 Daar  staat  het  grote  gebouw  zo  groots  en  prachtig 
 Zijn  deuren  wijd  open  voor  wie  durft  te  dromen 
 Met  verhalen  vol  wijsheid  en  kennis  krachtig 

 Onze  lessen  beginnen  waar  die  boeken  komen 

 Bij  juf  Iris  in  de  klas  leren  wij  elke  dag 
 Met  Close  Reading  en  Nieuwsbegrip  zijn  wij  sterk 

 Groep  8  Stormvogel  we  pakken  wat  mag 
 De  wereld  ontdekken  zo  groots  is  ons  werk 

 De  grote  bibliotheek  is  ons  licht  in  de  nacht 
 Met  elke  pagina  die  fluistert  en  lacht 

 We  leren  van  woorden  in  verhalen  vervat 
 Lezen  opent  wegen  zo  diep  en  zo  glad 

 Bij  elke  zin  die  we  lezen  vinden  we  iets  nieuws 
 Een  wereld  verborgen  in  teksten  en  prenten 

 Met  juf  Iris  als  gids  worden  wij  nieuwsgierige  woezels 
 Lezen  brengt  ons  verder  dat  zullen  we  weten 

 Dus  laten  we  lezen  de  wereld  in  ons  hoofd 
 Wijsheid  verzamelen  alsof  het  goud  is  gehoofd 

 Met  elke  les  in  de  klas  wordt  onze  geest  verschoond 
 In  de  bibliotheek  worden  dromen  gesmeed  en  gehoond 

 Kubuswoningen 
 ] 

 In  Rotterdam  staan  er  vreemde  blokken 
 Kubuswoningen  hangen  als  zeilen 
 Boven  straten  en  onder  bruggen 

 Zo  apart  net  als  wij 

 In  onze  klas  als  een  stormvogel 
 Komen  we  met  problemen  aan  de  dag 

 Maar  net  als  die  kubussen 
 Zijn  we  sterk  al  raak  je  soms  geplaagd 

 Kubuswoningen  zo  bijzonder 
 Net  als  onze  liefdevolle  juffen  en  meester 

 Klassen  vol  met  gekke  dromen 
 In  chaos  vinden  we  onze  plek  weer 

 Geruchten  vinden  dat  het  begint 
 Een  droom  recht  uit  de  fantasie 

 Zo  rechtstaan  met  rotatie 
 Wij  groeien 

 Vinden  harmonie 

 Onverwacht  en  vol  van  kracht 
 Als  wij  ze  met  elkaar  delen 

 De  storm  om  ons  heen  verbleekt 
 Zodat  we  samen  verder  spelen 

 En  zorgt  de  meester  voor  een  glimlach 
 Met  een  blik  alles  begrepen 

 Hier  in  onze  kubuskas 
 Weten  we  waar  we  willen  leven 

 Markthal 

 Binnen  in  de  Markthal,  vol  kleuren  en  geuren 
 Net  als  onze  klas,  met  dromen  die  vuururen 

 Allemaal  uniek,  verschillende  smaken 
 Samen  een  geheel,  wat  wij  samen  maken 

 Kijk  naar  die  bogen,  kunst  aan  het  plafond 
 Onze  lessen  bouwen  bruggen,  verbonden  in  elk  fonds 

 Elke  kraam  een  verhaal,  net  als  wij  kinderen 
 Alle  schatten  ontdekken,  onze  ouders  verwonderen 

 Rotterdam  avontuur,  hand  in  hand  op  pad 
 Onze  klas  als  gids,  kijk  hoe  het  gaat 

 De  Markthal  bewonderen,  net  als  ons  team 
 Samen  laten  we  zien,  elke  heldere  droomstream 

 Groep  8  in  actie,  de  toekomst  in  zicht 
 Net  als  de  Markthal,  vol  leven  en  licht 

 Elke  hoek  verkend,  net  als  elke  les 
 Wij  leren  van  elkaar,  zonder  stress 

 Ouders  aan  de  zijlijn,  trotse  ogen  zien 
 Hoe  wij  groeien,  leren,  altijd  blíjven  dienen 

 Net  zoals  de  markt,  altijd  in  beweging 
 Samen  een  stad  ontdekken,  vol  levige  zegeningen 

 De  dam  in  De  Rotte 

 We  waren  klein  maar  groots  van  dromen 
 Als  water  vallen  naar  beneden 
 Samen  spelen  samen  komen 
 Nu  varen  wij  naar  het  heden 

 Bij  Schats  Noord  onze  basis  staan 
 Leerden  lezen  schrijven  praten 

 Nu  de  toekomst  verdergaan 
 Onze  vriendschap  blijft  ons  laten 

 De  dam  in  de  Rotte  houdt  ons  vast 
 Een  herinnering  zo  puur  en  klaar 

 Elke  dag  die  samen  was 
 Blijft  voor  altijd  in  ons  vaar 

 Wij  zijn  groep  8  Stormvogel  trots 
 Zoals  water  stroomt  door  Rotte 

 Geen  uitdaging  ons  te  bots 
 Met  elkaar  in  onze  boten 

 Nu  de  Urban  Walk  een  feest 
 Een  moment  om  nooit  te  vergeten 

 Gezichten  van  vreugd  zonder  geest 
 Ons  lied  wordt  door  tijd  geweten 



 Verwoeste  stad 

 Verwoeste  stad  zo  stil  en  grauw 
 In  elk  hoekje  zit  de  rouw 

 Gescheurde  ziel  maar  nog  zo  trots 
 Gebroken  hart  in  het  hoge  bot 

 In  stegen  groeit  er  weer  wat  hoop 
 De  zon  gaat  onder  aan  de  koop 

 Kom  mee  en  zie  wat  wij  gaan  doen 
 De  stad  die  leeft  in  elke  zoen 

 De  storm  is  weg  maar  wij  zijn  hier 
 Van  puin  tot  leven  keer  op  keer 

 Wij  bouwen  op  we  staan  weer  klaar 
 Met  liefde  alles  wat  we  zijn  waard 

 Zadkine  hakte  in  het  steen 
 Voor  verdriet  werd  hij  niet  te  keen 
 Maar  in  ons  hart  daar  leeft  de  stad 
 Waar  elke  droom  blijft  en  ontwaakt 

 Kijk  om  je  heen  naar  elke  lach 
 Die  echo’t  door  de  nieuwe  dag 

 De  wonden  die  gaan  langzaam  dicht 
 En  in  de  nacht  herleeft  het  licht 

 Maritiem  010 

 Stormvogel  aan  de  kade,  dromen  in  de  wind 
 Museumkamers  vol  verhalen,  tijdreis  begint 

 Gidsen  ons  de  weg,  in  de  klas  wordt  kennis  gesmeed 
 Laatste  jaar,  we  staan  klaar,  avontuur  dat  nooit  verveelt 

 Schip  vol  herinneringen,  sterk  als  de  Maas 
 Sturen  door  de  golven,  elke  les  een  climax 

 Stormvliegtuig  in  gleuven,  geen  uitdaging  te  groot 
 Samen  als  een  bemanning,  elk  obstakel  een  boot 

 De  haven  van  kennis,  Stormvogel  ons  anker 
 Rotterdam  in  harten,  wij  zijn  nooit  meer  los  verranker 

 Samen  zeilen  wij,  op  de  wijs  van  de  tijd 
 Laatste  jaar  basisschool,  maar  de  geest  blijft  bevrijd 

 Kapitein  voor  de  klas,  verhalen  uit  het  verleden 
 Elke  dag  een  ontdekking,  lessen  zonder  verlegen 

 Anders  dan  anderen,  onze  koers  zo  eigen 
 Stormvogel  in  de  lucht,  wij  blijven  ons  vergrijpen 

 Museum  vertelt  ons,  wie  we  zijn  en  kunnen  zijn 
 Binnen  de  muren  leren,  buiten  de  kaders  vrij 

 Dromend  als  zeelui,  horizon  in  zicht 
 Laatste  jaar  basisschool,  wij  behouden  ons  licht 

 De  haven  van  kennis,  Stormvogel  ons  anker 
 Rotterdam  in  harten,  wij  zijn  nooit  meer  los  verranker 

 Samen  zeilen  wij,  op  de  wijs  van  de  tijd 
 Laatste  jaar  basisschool  ,  maar  de  geest  blijft  bevrijd 

 Erasmusbrug 

 Kijk  naar  de  skyline,  de  brug  is  ons  pad, 
 We  liepen  samen,  nog  steeds,  nooit  zat. 
 Stormvogel  gang,  met  dromen  zo  groot, 
 De  basisschooltijd,  ons  eigen  small  ode. 

 Van  lessen  in  lokalen  tot  plezier  op  ’t  plein, 
 Krachten  gebundeld,  schijnen  als  een  sereen  brein. 

 Nu  afscheid  nemen,  de  horizon  in  zicht, 
 Erasmusbrug  vertelt  ons  een  prachtig  gedicht. 

 De  brug,  onze  weg,  naar  een  nieuwe  tijd, 
 Stormvogel  familie,  altijd  aan  onze  zijde. 

 Erasmus  spant  zich,  naar  de  toekomst  wij, 
 Samen  zagen  we,  de  schooltijd  voorbij. 

 Daar  in  ’t  midden,  de  brug  trilt  en  leeft, 
 Onzeker,  spannend,  wat  er  aan  ’t  einde  zweeft. 

 Maar  Stormvogel  standvast,  wij  vliegen  vrij, 
 Middelbare  school,  we  laten  ons  niet  voorbij. 

 Groep  8  nu  klaar,  herinneringen  gegrift, 
 Schats  School  Noord,  momenten  samengebald  in  lift. 

 Rotterdamse  lucht,  de  Maas  als  getuige, 
 Nu  de  toekomst  in,  maar  altijd  blijven  juichen. 

 Erasmusbrug,  ons  symbool  van  groei, 
 Stormen  getrotseerd,  alles  voelde  zo  nieuw. 

 We  kijken  terug,  maar  gaan  vooruit, 
 Een  nieuwe  wereld  wacht,  met  elke  stap  die  geluid. 

 Hoogbouw 

 De  hoogbouw  in  Rotterdam  zo  strak  en  hoog  en  sterk 
 Vergaderen  wolken  kleuren  blauw  en  grijs  net  werk 
 De  Euromast  een  reus  in  staal  kijkt  over  stad  en  zee 

 Net  als  wij  groep  acht  die  samen  stormt  een  robuuste  compagnie 

 Gebouwen  reiken  naar  de  hemel  stevig  als  een  huis 
 Net  als  wij  verbonden  hand  in  hand  geen  enkel  ruziegeduist 

 Schats  School  Noord  fundament  groeien  ongebreideld  door 
 Zoals  de  torens  in  de  stad  wij  vormen  ons  een  stijgend  koor 

 Kijk  omhoog  zie  ons  staan  de  toppen  raken  't  licht 
 De  kracht  die  zit  in  Rotterdam  weerspiegeld  in  ons  gezicht 
 Samen  staan  wij  hoog  en  trots  net  als  de  gebouwen  hier 

 Groep  acht  een  eenheid  sterker  dan  beton  ieder  keer 

 De  glazen  gevels  blinken  net  als  onze  ogen  fel 
 Reflecteren  onze  dromen  groot  en  klein  op  ieder  tel 

 Net  als  bruggen  die  verbinden  straten  mensen  overal 
 Zijn  wij  de  schakel  in  de  keten  met  een  ambitie  die  we  bal 

 De  Maastoren  hoge  dromen  net  als  wij  streven  groot 
 Verlicht  de  nacht  met  helder  licht  wij  gaan  door  zonder  nood 
 Elk  gebouw  vertelt  een  verhaal  net  als  onze  schoolloopbaan 
 Rotterdamse  ziel  in  ons  bloed  stevige  voet  om  op  te  staan 

 Montevideo  en  New  Orleans  zij  dansen  aan  de  Maas 
 Net  als  wij  in  Schats  verwachten  meer  dan  enkel  een  daad 

 De  Rotterdam  hoog  en  elegant  in  elke  krak  en  bocht 
 Wij  stijgen  net  zo  naar  een  toekomst  die  ons  lacht  en  zo  bocht 


